
50  We waren beste vrienden – Psalmpje 55 
 
 
       Cm                                           Gm 
We waren beste vrienden, zaten altijd naast elkaar. 
       Fm                                           Gm 
Ik deelde mijn geheimen en je luisterde ernaar. 
                       Cm                                                  Gm 
Ik dacht: bij jou hoef ik me nergens voor te schamen. 
                  Fm                                               Gm 
En als het tijd voor feest was, nou, dan vierden we dat samen. 
                  Fm    Gm     Cm             Fm    Gm       Cm 
We waren altijd bij elkaar, toch voelde ik me vrij. 
    Fm                                                            G 
Ik dacht: dit kan niet stukgaan tussen jou en mij. 
 
 
                        Cm   Fm                           Cm                                       Fm        Gm      
Had ik maar vleugels, kon ik maar vliegen. (Kon ik maar vliegen.) 
                 Cm           Fm              G#                     G 
Ik vloog weg, ver weg, over weilanden en bossen, 
           Gm                                Fm                               Gm                    Cm 
helemaal naar de woestijn         om niet meer hier te hoeven zijn. 
 
 
       Cm                                                                Gm 
Ik dacht: we zijn toch vrienden? Waarom praat je niet met mij? 
            Fm                                         Gm 
Toen hoorde ik van anderen wat jij over me zei. 
                            Cm                                                   Gm 
Ik vroeg: ‘Hoe kan dat nou?’ Ik wou het niet geloven. 
                      Fm                               Gm 
Je bent mijn allerbeste vriend en jij hebt mij bedrogen. 
                  Fm       Gm        Cm                  Fm      Gm       Cm 
En nu schaam ik me voor alles wat ik vroeger zomaar zei. 
       Fm                                                       G 
Wat is er misgelopen tussen jou en mij? 
 
 
Refrein 
 
 
Bb                               Fm                                                          Bb 
       Wat liep er mis?       Ik snap het niet. Jij was mijn vriend.  
                         Fm 
Dat zei je zelf. Wat ging er fout? Zeg dan toch iets. 
                         G#                                                     G 
Als ik het wist, vloog ik terug naar ons, naar jou! 
 
 
 
 



     Cm                                               Gm 
En nu zijn we geen vrienden, je loopt me straal voorbij. 
       Fm                                                       Gm 
Je praat nog wel met anderen, maar nooit meer tegen mij. 
                        Cm                                                     Gm 
Hoe moet ik weten hoe ik het weer goed kan maken, 
                   Fm                  Gm 
als jij me niks vertelt, als jij niet eens wilt praten? 
       Fm       Gm       Cm            Fm       Gm             Cm 
We waren beste vrienden, is dat nu voorgoed voorbij 
       Fm                                                       G 
en blijft die kille stilte tussen jou en mij? 
 
 

                        Cm   Fm                           Cm                                       Fm        Gm      
Had ik maar vleugels, kon ik maar vliegen. (Kon ik maar vliegen.) 
                 Cm           Fm              G#                     G 
Ik vloog weg, ver weg, over weilanden en bossen, 
           Gm                                Fm                           Gm                    Cm 
helemaal naar de woestijn         om weer bij jou te kunnen zijn. 

 
 

 
 

  



Setting in Am: 
 
 
 
 
       Am                                           Em 
We waren beste vrienden, zaten altijd naast elkaar. 
       Dm                                           Em 
Ik deelde mijn geheimen en je luisterde ernaar. 
                       Am                                                  Em 
Ik dacht: bij jou hoef ik me nergens voor te schamen. 
                  Dm                                               Em 
En als het tijd voor feest was, nou, dan vierden we dat samen. 
                  Dm    Em     Am             Dm    Em       Am 
We waren altijd bij elkaar, toch voelde ik me vrij. 
    Dm                                                            E 
Ik dacht: dit kan niet stukgaan tussen jou en mij. 
 
 
 
                        Am   Dm                           Am                                       Dm        Em      
Had ik maar vleugels, kon ik maar vliegen. (Kon ik maar vliegen.) 
                 Am           Dm              F                     E 
Ik vloog weg, ver weg, over weilanden en bossen, 
           Em                                Dm                               Em                    Am 
helemaal naar de woestijn         om niet meer hier te hoeven zijn. 
 
 
 
       Am                                                                Em 
Ik dacht: we zijn toch vrienden? Waarom praat je niet met mij? 
            Dm                                         Em 
Toen hoorde ik van anderen wat jij over me zei. 
                            Am                                                   Em 
Ik vroeg: ‘Hoe kan dat nou?’ Ik wou het niet geloven. 
                      Dm                               Em 
Je bent mijn allerbeste vriend en jij hebt mij bedrogen. 
                  Dm       Em        Am                  Dm      Em       Am 
En nu schaam ik me voor alles wat ik vroeger zomaar zei. 
       Dm                                                       E 
Wat is er misgelopen tussen jou en mij? 
 
 
 
Refrein 
 
 
 
 
 
 
 



 
G                               Dm                                                          G 
       Wat liep er mis?       Ik snap het niet. Jij was mijn vriend. 
                         Dm 
Dat zei je zelf. Wat ging er fout? Zeg dan toch iets. 
                         F                                                     E 
Als ik het wist, vloog ik terug naar ons, naar jou! 
 
 
     Am                                               Em 
En nu zijn we geen vrienden, je loopt me straal voorbij. 
       Dm                                                       Em 
Je praat nog wel met anderen, maar nooit meer tegen mij. 
                        Am                                                     Em 
Hoe moet ik weten hoe ik het weer goed kan maken, 
                   Dm                  Em 
als jij me niks vertelt, als jij niet eens wilt praten? 
       Dm       Em       Am            Dm       Em             Am 
We waren beste vrienden, is dat nu voorgoed voorbij 
       Dm                                                       E 
en blijft die kille stilte tussen jou en mij? 
 
 
                        Am   Dm                           Am                                       Dm        Em      
Had ik maar vleugels, kon ik maar vliegen. (Kon ik maar vliegen.) 
                 Am           Dm              F                     E 
Ik vloog weg, ver weg, over weilanden en bossen, 
           Em                                Dm                           Em                    Am 
helemaal naar de woestijn         om weer bij jou te kunnen zijn. 
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